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Pastorale column: Onder de indruk van symboliek paaswake 

Vicevoorzitters over fusie: ‘Moet vooral parochie-organisatie optimaliseren’ 

Vastenactie: Bouw huizen in Zambia, mede dankzij Sint Maarten

De Mantel
van Sint Maarten
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Op de foto het beeld Pietà van Caspar Berger, uit 2006, te zien 
in museum Het Catharijneconvent in Utrecht. Het stelt het 
moment voor waarop Jezus van het kruis is genomen en in de 
schoot van zijn moeder Maria ligt. Opvallend detail: Maria’s 
gezicht is een gapend gat, opdat de toeschouwer zich met 
haar kan identificeren. FOTO Jos van der Meer



Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://www.zorggroepcharim.nl
http://klokkendoorn.nl/index.html
https://www.vanleeuwenkaas.nl/ons-verhaal
https://www.eyewish.nl
https://www.brenen.nl
https://haar.expert/kapsalons/fernand-s-hairstyling-acacialaan-6-3941-jr-doorn
https://www.langbroekertje.nl
https://www.jansenschoenen.nl
https://www.grando.nl/vestigingen/grando-utrecht
https://www.kbo-pcob.nl
https://hooykaasopticals.nl/
https://www.ah.nl
https://www.profiledefietsspecialist.nl/fietsenwinkel/profile-hardeman-de-fietsspecialist
http://www.tekelenburgelektrotechniek.nl
http://kcw75-bouwadvies.nl
https://www.garagedejongevandijk.nl
https://www.pevanha.nl
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Insectenhotel 
Welke locaties volgen?

Dat is niet alleen omdat we haar 
missen maar ook, in het licht van 
Pasen, is het goed Nelleke even te 
noemen. Met haar zijn er zovelen die 
heel graag ‘zouden willen opstaan om 
opnieuw te leven’. Als Christus zal 
verrijzen op de vroege ochtend van 
Pasen mag ook ons geloof en de liefde 
opnieuw tot leven komen. Als ik onze 
Mantel zo bekijk, dan zijn er heel wat 
mensen, ook achter de schermen, die 
werken aan genezing en heling, aan 
oprechte naastenliefde. Geweldig! 
 
Ik heb het gevoel dat Kerstmis nog 
maar net achter ons ligt: de tijd gaat 
snel. Op zijn tijd is er een traan, en op 
zijn tijd ook een lach. Dat hebben we 
volop gemerkt in Driebergen-Rijsen-
burg: er is een schitterende carnavals-

viering geweest, waar velen van hebben 
genoten. Voor volgend jaar staat deze 
alweer in de agenda. Inmiddels zitten 
we volop in de veertigdagentijd, op weg 
naar de Goede Week en Pasen. Het zijn 
tijden vol symboliek en diepgang, waar 
we het nodige over kunnen lezen in 
deze Mantel. 
 
In onze parochies zal ook dit jaar Pasen 
volop worden gevierd. Voor en achter 
de schermen zijn er velen die ervoor 
zorgen dat onze kerken er op hun 
paasbest’ uitzien, waarvoor heel veel 
waardering. Maar vooral hoop ik dat 
het Licht van Christus opnieuw velen in 
onze parochie en daarbuiten zal weten 
te raken. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann 

Opnieuw geen foto en tekst van onze collega Nelleke Spiljard. Ze was volop 
bezig te reïntegreren toen ze een aanval van Ménière kreeg. Voor de 
kenners behoeft dat geen uitleg. Voor de niet-kenners: het gaat gepaard 
met opeens heftige aanvallen van duizeligheid, minder goed horen en 
oorsuizen, waardoor je je werk niet kunt doen, al wil je zo graag. Ik wil 
Nelleke namens velen van ons veel sterkte en beterschap toewensen.



Eens per jaar werd de kerk verlicht door 
de paaskaars en de kaarsjes van de 
mensen. Het was warm, sfeervol en 
voor mij als kind al veelzeggend. De 
paaswake, met symbolen als vuur en 
water, symbolen uit de natuur. En, ook 
bijzonder: de pastor die met de kwast 
de kerk rondtrok om ons te besprenke-
len met pas gewijd water. Die in 
Beltrum kon er wat van, en ik moet 
eerlijk zeggen: nu ik pastor ben, vind ik 
het ook geweldig iedereen te mogen 
besprenkelen; het mag best voelbaar 
zijn dat je bent gedoopt. 
 
Als kind was ik onder de indruk van de 
symboliek, terwijl ik die toen nog niet 
kon plaatsen. Maar inmiddels ouder, en 
zeker nu ik priester ben, heeft de paas-
nacht een ongelooflijke betekenis. Het 
vuur van de paaskaars en het pas 
gewijde water geven aan dat wij met 
Christus mogen verrijzen, ze verwijzen 
naar een woord: LEVEN. Want de paas-
wake staat niet op zich. Als het goed is, 
is er iets gebeurd in onszelf; die ervaring 
nemen we mee naar het dagelijks leven. 
 
Licht brengen in een wereld waar het 
soms zo donker is. In een vorige paro-
chie bezocht ik nu en dan een man. 

Dan schoof hij alle gordijnen open; 
kwam er geen bezoek (was erg vaak) 
liet hij ze gesloten. ‘Voor wie zou ik ze 
openschuiven’, zei hij, ‘ik heb maar een 
beetje licht nodig.’ Er zijn mensen, 
soms heel dichtbij, die snakken naar 
een beetje licht. 
 
En dan het water: we zijn gedoopte 
mensen. Niet alleen gezegende 
mensen maar ook met een opdracht, 
namelijk op Hem te willen lijken in ons 
doen en laten, in ons hart en verstand. 
Natuurlijk, we blijven mensen met 

tekorten, maar God heeft in eenieder 
van ons talenten gelegd en die moeten 
niet in onszelf ‘begraven’ blijven. Ook 
die talenten moeten opstaan. 
 
Met Pasen wordt ons op het hart 
gedrukt: in ieder schuilt iets HEILIGS. 
Ieder mens verdient in die zin respect 
en waardering. Dat was tenminste 
mijn gevoel wanneer ik als jongen met 
dat kaarsje naar huis liep na de paas-
wake. En dan dacht ik aan dat schil-
derijtje bij mijn oma in de kamer met 
de tekst: Als er een deur sluit in je 

leven, zet God vaak een raam open. 
Een paasgedachte bij uitstek! Ik hoop 
dat ik als uw pastor en medegelovige 
nog vele ramen mag helpen openen 
bij mensen. 
Harrold Zemann, pastoor 
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Pastorale column

Onder de indruk van symboliek paaswake
Het was altijd een bijzonder moment in het jaar, de paaswake, vroeger in 
onze parochiekerk. Als kind betekende dat: later naar bed, de viering was 
‘s avonds. De kerk werd langzaam donker, het wachten was op de pastor, 
die met een brandende paaskaars de kerk binnen schreed terwijl hij 
proclameerde: Dit is het Licht van Christus.

FOTO: Boca Kaarsen

Een Zalig Pasen 
God van leven, zie genadig neer op ons mensen,  

op zoek naar een nieuw begin, naar licht en leven. 
Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag 

om samen het feest van Pasen te vieren,  
de opstanding van Jezus, die ondanks de ondergang 
van de dood een nieuwe dageraad is geworden voor 
alle tijden. Moge Hij tot leven komen in onszelf en 

in onze gemeenschappen. Amen. 
Mede namens het pastoraal team en de 

parochiebesturen van Sint Maarten en Sint Lucas 
een Zalig Pasen toegewenst. 
Hartelijke groet, Harrold Zemann, pastoor

Foto:  Pixabay
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FOTO Jos van der Meer (gemaakt bij Museum Catharijneconvent, 
Utrecht; titel beeld: Christus in de Hof van Getsemane)

Hoe ver is de nacht 

Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver, 

wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 

De morgen komt, zegt de wachter, 

maar nog is het nacht. 
Huub Oosterhuis 
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Bijpraten over fusie:  
de vicevoorzitters
Komende maanden zijn in elk nummer van De Mantel 
twee bestuursleden – één uit parochie Sint Maarten, 
één uit Sint Lucas – met dezelfde portefeuille aan het 
woord om ‘verslag’ te doen van de stand van zaken w.b. 
hun aandachtsgebied. Deze keer beide vicevoorzitters 
van de parochiebesturen, Peter Reinders en Johannes 
Tuinhof. Eerder kwamen aan bod: de secretarissen en 
financieel deskundigen (Mantel 1 – 2024).

De parochies Sint Maarten en Sint Lucas fuseren per 1 
januari 2025. Enerzijds een ingrijpend proces, anderzijds 
logisch. Als vicevoorzitters van de twee parochies lichten we 
graag toe wat de fusie nu wel en wat deze niet betekent. 
 
Met de voorgenomen fusie willen we gezamenlijk het – kleine 
– pastorale team en de nieuwe parochie die ontstaat optimaal 
bestuurlijk ondersteunen. Aan deze formele, juridische fusie 
gaat vooraf dat de twee besturen al intensief samenwerken. 
Anders gezegd, officieus is de bestúúrlijke fusie al begonnen. 
 
Wat betekent dit voor de kerkganger, de vrijwilliger, de betrok-
ken parochiaan? Nou, op zichzelf niets. Immers, de fusie 
moet vooral de parochie-organisátie optimaliseren. Zaken 
als revitaliseren van de gemeenschappen, of juist het sluiten 
van een kerk, staan geheel los van deze fusie. Die moeten in 
de toekomst wellicht wel of niet plaatsvinden, of er nu een 
fusie is of niet. 

We leren bij de bestuurlijke fusie veel van elkaar. Alleen dat is 
al stimulerend. Zo is iedereen enthousiast over de teams die 
binnen Sint Maarten zijn opgezet n.a.v. ‘de stip op de horizon’ 
die destijds met elkaar werd gezet. De gedachte was, en is, 
dat door teams die de locaties met elkaar verbinden nieuwe 
energie ontstaat. De huidige teams (zie voor hun actuele 
activiteiten pag. 17) zijn: 
 
* Team Groen (duurzaamheid, leiding pastoraal werker Nelleke 

Spiljard); 
* Vitale Koren (nieuwe ervaringen en kwaliteit, leiding pastoor 

Harrold Zemann); 
* Vernieuwing (omarm innovatie en ontwikkeling, leiding 

pastoor Zemann); 
* Verbinding (versterk de banden binnen en buiten de kerk, 

leiding pastor Johan Rutgers). 
 
OPROEP: Nu we de samenwerking verder intensiveren, 
op weg naar de fusie, willen we versterking van 
genoemde teams, met mensen uit Sint Maarten én de 
locaties van Sint Lucas. Interesse? Opgeven: bij Kristel 
de Fijter, procesbegeleider parochies Sint Maarten en 
Sint Lucas (procesbegeleider@stlucas.nu, 06 107 105 
69, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). We 
zien uit naar jullie reactie. 
Hartelijke groet, Johannes Tuinhof en Peter Reinders, vicevoorzitters 

Kerkbalans 2024: bijdragen hard nodig
Het parochiebestuur bedankt dege-
nen hartelijk die inmiddels een finan-
ciële bijdrage hebben overgemaakt 
vanwege de jaarlijkse Actie Kerkba-
lans. Zo dragen we samen zorg voor 
het voortbestaan van onze geloofs-
gemeenschappen. 
 
Aan allen die nog niet in de gelegen-
heid waren de financiële bijdrage over 
te maken naar het rekeningnummer 
van de eigen geloofsgemeenschap 

(naam en bankgegevens staan op de achterzijde van dit parochieblad) het 
dringende verzoek dat alsnog te doen. Laten we ook financieel met elkaar 
een stevige basis leggen voor de kerk van morgen, zodat wij een levende 
parochie kunnen blijven, met mooie vieringen en liefst met een koor en 
organist. 
Gerard Hoogervorst, parochiebestuur 

Volop ideeën voor 
nieuwe naam 
fusieparochie
Liefst 43 parochianen hebben een of 
meer namen ingestuurd voor onze 
nieuw te vormen fusieparochie. Aan de 
commissie, o.l.v. Harrold Zemann, de 
schone taak uit alle unieke namen er 
één te kiezen waaronder wij als fusie-
parochie per 1 januari 2025 verder-
gaan. Zodra er ‘witte rook’ is, wordt de 
naam natuurlijk kenbaar gemaakt. 
Team communicatie: 
Tjeerd Mulder,  
bestuurslid communicatie Sint Lucas 
Rosella van den Hoeven,  
secretaresse pastoraal team 
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Geweldig dat er dan lieve mensen zijn 
die spontaan kippensoep gaan maken, 
dat schijnt een goed medicijn te zijn, die 
aanbieden ook om boodschappen te 
doen. En dan die kaartjes, mailtjes of 
appjes van mensen die je missen; dat 
doet natuurlijk heel goed. Blijkbaar 
hebben lichaam en geest dat op zijn tijd 
nodig: tijd voor een grote schoonmaak. 
Zo voelde het tenminste. 
 
Met Aswoensdag stond ik er weer. Drie 
vieringen met het uitreiken van het 
askruisje. Ik heb de preek maar wegge-
laten tijdens die vieringen, ik was nog 
wat kortademig. De mensen begrepen 
dat heel goed, merkte ik. En het voelde 
enigszins als een soort opstanding: je 
staat er weer, een beetje als herboren. 
Het askruisje op Aswoensdag was in die 
zin voor mij anders dan anders. Ik vind 
het altijd een prachtig begin van de veer-
tigdagentijd, op weg naar Pasen. 
 

Ook hier is een grote schoonmaak 
begonnen: de palmtakken van het afge-
lopen jaar zijn verbrand tot as. ‘Gedenk, 
mens, dat je stof bent en tot stof zul je 
wederkeren’. Ja dat is zo. Goed om te 
beseffen. Maar ik heb geleerd dat het 
niet alleen gaat om het uiterlijk teken 
van dat kruisje, maar om wat er gebeurt 
ónder die aslaag. Zoals de as op de 
zwarte grond wordt gebracht opdat de 
aarde vruchtbaar mag zijn, zo mogen ook 
wij opnieuw vruchtbare mensen worden. 
En daarom spreekt een andere formule 
mij toch meer aan: ‘Dat deze as jou mag 
aansporen op te staan en opnieuw te 
leven’. Vandaar ook mijn hartenwens: 
dat het Pasen mag worden in ons leven, 
dat de afgelopen vastentijd een periode 
van genezing en heling mag zijn geweest, 
om echt Pasen te kunnen vieren, en dan 
vergezeld van een sprekende tekst die 
mij in elk geval al een aantal keren gehol-
pen heeft om ‘op te staan’: 
 

Want als Hij is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed 
om te doen als Hij 
 
Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend 
dan ook onze wil 
Hem te volgen 
 
Want als Hij is opgestaan 
dan ook ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt 
 
Als er iets nieuw is deze dag 
is het onze liefde 
geboren uit Hem 
en bestemd voor de wereld 
 
Want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op de vraag van Jezus: 
‘Heb je Me lief ?’ 
Tekst genomen uit: ‘Intercity bestemming 
Pasen’. 
 
Een zalig, gezegend en gezellig Paasfeest 
wens ik u allen toe! 
Met hartelijke groeten, pastoor Harrold Zemann 

Nog voordat de veertigdagentijd was aangebroken, werd ik al gedwongen 
te vasten. Ik kreeg griep, met daar bovenop een longontsteking. Het bed is 
dan de beste plaats om te zijn, veel slapen om maar snel te herstellen. Ik 
realiseerde me dat ik even niet meer zo betrokken was op de wereld buiten 
de pastorie. Je hebt even genoeg aan jezelf.

WOORD VAN DE 
PASTOOR  

Aansporing om opnieuw te leven

Uitnodiging Pasen 
bewust te beleven
* Wat heeft Aswoensdag te 
maken met Pasen? Wat is de 
Veertigdagentijd eigenlijk, 
wat vieren we met 
Palmpasen? De website 
www.vier.nu geeft antwoord 
op zulke vragen: een 
uitnodiging (de weg naar) 
Pasen bewust te beleven. 
Op de illustratie: het logo 
van deze website van het 
Aartsbisdom.
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Reportage 

Repetitie eigen The Passion Milk&Honey

’DOOR VERNIEUWING WEER MENSEN 
NAAR KERK ZIEN TE KRIJGEN’

Op Witte Donderdag (28 maart) is de 14de editie van de landelijke The Passion, in het centrum van Zeist, en: 
live te zien op tv (20.30 uur, NPO 1, KRO-NCRV). Een dergelijk spektakel, in het gebied van parochie Sint Maar-
ten, maakt de eigen Passion van jongerenkoor Milk&Honey van de parochie extra bijzonder. Het koor studeert 
die momenteel in. De Mantel nam er een kijkje, sprak met producer, artistiek leider en koorleden.

Zondag 18 februari 2024. Huize Hoogervorst-Van der Laan in het Zeister  Lyceumkwartier. De leden van jonge-
renkoor Milk&Honey van parochie Sint Maarten druppelen die namiddag binnen voor een vijf uur durende repeti-
tie van hún versie van The Passion, het passieverhaal over Jezus’ lijdensweg naar diens kruisiging. Voorafgaand 
aan Pasen zingt het koor die tijdens drie speciale vieringen: vorige week bij zusterparochie Sint Lucas, 17 maart 
in buurparochie Sint Werenfridus (Elst), zondag 24 maart om 16.00 uur in de eigen Sint Petrus’ bandenkerk 
(Driebergen-Rijsenburg).

Marian van der Laan, bevlogen parochievrijwilliger, en haar 
echtgenoot Gerard Hoogervorst (bestuurssecretaris Sint 
Maarten) bieden gastvrijheid aan de koorleden om de 
gospelklassiekers en pop-/rocksongs waarmee zij het 
passieverhaal vertellen in te studeren. Het betekent: 
ontvangst met thee/koffie, de woonkamer als oefenruimte, 
tussendoor een maaltijd bereiden en serveren aan de 
zangers van het inmiddels achttien man/vrouw sterke koor 
(er is vandaag een enkele afmelding), tweede repeteer-
ronde. Ook: een huis vol jong enthousiasme, én – dit mag 
niet onvermeld blijven – indrukwekkende zang. Ieder koorlid 

– allemaal rond de 20, 30 jaar – heeft het nodige met 
muziek, de een door een muziekopleiding, de ander dankzij 
les in de jongere jaren. 
 
Melissa Zijsling (23), blakend van ambitie, is artistiek leider. 
Ze geeft tijdens het zingen zangtechnische adviezen, let op 
dictie, vraagt een enkele keer opeenvolgende woorden in 
een zangregel te ‘smeren’ (laten overlopen in elkaar), 
moedigt aan te blijven focussen, zingt mee, dirigeert. En zo 
valt tijdens de repetitie te genieten van o.m. Imagine (John 
Lennon), De Diepte (S10) en Joyful joyful (Sister Act). 

Pastamaaltijd tussen de twee repetitierondes door, in de woonkeuken 
van echtpaar Hoogervorst-Van der Laan. FOTO’S Jos van der Meer
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Tussen de middag- en avondrepetitie in staat op de lange 
eettafel in de woonkeuken van gastvrouw en -heer de 
pastamaaltijd van deze dag klaar. Een man of vijftien zit 
aan, en ook dan is het een uitgelaten gebeuren: veel 
praten, veel lachen. Tijdens de vorige repetitie, twee weken 
eerder, was er boerenkool. Gerard Hoogervorst had van 
tevoren in z’n uppie zeven kilo aardappelen geschild; 
Marian kan vanwege haar reumatische handen niet mee 
schillen. Maar, hij deed het bij wijze van spreken zingend. 
 
Marian nam mede het initiatief tot zowel Milk&Honey als 
het Passionproject. Zoals zij meer activiteiten bedacht: 
Rummikub-challenge met pastoor Zemann, Keek op de 
Preek van de Week, benefietavond met Tineke Schouten 
t.b.v. geld ter verbetering van de muziekinstallatie in de 
Zeister St. Josephkerk, enzovoorts. Haar ideeënbron lijkt 
onuitputtelijk: ‘Ik zet alles in voor God, de rozenkrans is 
mijn inspiratiebron. Ik wandel dagelijks met de hond en bid. 
Dat ordent de geest, dan krijg ik ingevingen. En die moet ik 
uitvoeren, adviseerde kardinaal Eijk mij eens.’ 
 
Het jongerenkoor komt voort uit de Josephclub: ‘De jongens 
daar kregen vriendinnetjes waardoor de club ineens niet 
stoer meer was. Toen kwam ik op het idee muziek met 
elkaar te maken, bedacht de Top 2000 viering, we begre-
pen dat de groep een andere naam moest hebben en 
samen kozen we Milk&Honey. Zoals Mozes door de woes-
tijn, hè; het is momenteel immers woestijntijd in de kerk, 
door vernieuwing moet je daar weer mensen naartoe zien 
te krijgen. En je zíet dat die door de Passion-muziek geraakt 
worden. Daarom wil ik ook een kerstuitvoering met het koor 
maken.’ Bij de activiteiten is Marian producer, degene die 
de voorwaarden schept om alles in goede banen te leiden. 
Jos van der Meer 

Zangers over ‘het 
verhaal groter maken’
Evelien Vermeulen (25) uit Utrecht, studeerde Engels, 
werkt bij een uitgever van kinderboeken: ‘Via Melissa 
ben ik bij Milk&Honey gekomen. We zongen eerder samen 
in een productie, erna vroeg ze mij híervoor. Ik ben niet 
gelovig en doe mee vanwege het zingen; mooie harmo-
nieën zijn fijn om te doen. Wel herken ik het kerkelijke in 
de saamhorigheid binnen ons koor en tijdens optredens, 
met het publiek. Dat komt binnen bij mij. We geven bood-
schappen door waarbij het gaat om universele dingen die 
raken aan het goede in de mens.’ 
 
Jens Vlasveld (27) uit Lopik, projectcoördinator maga-
zijninrichting: ‘Van huis uit ben ik PKN-lid. Het christelijke 
in mij is wat naar de achtergrond verdwenen maar zit wel 
nog in me. Het geloof belijden doet iedereen op z’n eigen 
manier en kerkgang hoeft voor mij niet, maar meewerken 
aan zo’n passieproject doet weer wel iets met me. Ik ken 
het paasverhaal van kinds af aan, het is een belangrijk 
verhaal, met overkoepelende waarheden: Jezus als een 
rots in de branding, iemand die ergens voor stáát, als een 
Navalny van vroeger.’ Sinds zijn 6de speelt Jens trompet, 
later werd dat trombone, op zijn 16/17de ging hij ook 
zingen. Melissa en Marvin vroegen hem voor Milk&Honey. 
 
Melle van Huijstee (19) uit Huis ter Heide; volgt oplei-
ding muziekdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, is behalve koorlid ook pianist in Milk&Honey: ‘Ik 
ben katholiek opgevoed, gedoopt, heb mijn Eerste 
Communie gedaan en was lid van de Josephclub. Op een 
gegeven moment werd daarin een koor opgericht, dat 
overging in Milk&Honey. Ik doe vooral mee vanwege de 
muziek. Het is mooi daarmee iets op mensen over te bren-
gen, hen blij te maken, verbinding met elkaar te voelen en 
zo een verhaal groter te maken. Pastoor Zemann en 
Marian van der Laan leggen tijdens de vieringen waarin 
wij zingen uit hoe wat wij willen overbrengen niet alleen in 
het kerkelijke maar evengoed in het wereldse leven geldt. 
Al met al: ik ben niet actief katholiek maar voel me er wel 
mee verbonden.’ 

Vol passie oefenen op de songs uit de 
eigen The Passion van Milk&Honey.

V.l.n.r: Jens Vlasveld, Melle Huijstee, 
Melissa Zijsling en Evelien Vermeulen.

(Lees verder op pagina 10)



‘Veel thema’s uit de popmuziek zijn in de kerk terug te 
vinden’, zegt ze. ‘Zoals eenzaamheid en vriendschap, oorlog 
en vrede, egoïsme en aandacht voor anderen. Een vriendin 
van mij, die bij ons meezingt, zegt: Ik geloof niet in God, 
maar als ik hier de sfeer en de energie voel, de lezingen uit 
de vieringen waarin we zingen tot me laat doordringen, zou 
ik zó gaan geloven… Milk&Honey heeft, kortom, een grote 
plus. De boodschap die we brengen, het samenwerken, de 
vriendenclub die is ontstaan: echt bijzonder.’ 
 
Melissa is één van de zes praktiserende katholieken in het 
koor. Ze groeide op in Zeist, deed daar haar Eerste 
Communie, sloot een paar keer aan bij Zingen in de kerk in 
de Josephclub, waar haar jongere zus op zat, en werd 
vervolgens gevraagd bij te dragen aan de Top 2000 viering. 
E.e.a. evolueerde tot het huidige jongerenkoor, waar ze van 
vrijwilliger uitgroeide tot professionele kracht. 

Al als kind was zingen haar grote passie. Na de middelbare 
school begon ze aan de Tilburgse musicalopleiding Musi-
cAll-Factory en werd na het eerste jaar aangenomen aan 
muziekopleidingen in zowel New York als Londen. Toen 
kwam corona, haar studie stokte vanwege: dure buiten-
landse opleiding met alleen digitale lessen door de strenge 
beperkingen en op een klein studentenkamertje. ‘Ik maakte 
de keuze dan maar autodidact te worden.’ Inmiddels geeft 
ze les aan 7- tot 18-jarigen op de FanWork Musicalschool 
in Leidsche Rijn (Utrecht), waar ze als scholier lessen 
volgde; samen met haar man Marvin van der Horst runt ze 
verder het musical-productiebedrijf Stichting MAE. 
 
Milk&Honey, dat sinds augustus 2022 bestaat, groeide 
door mond-tot-mondreclame, mensen uitnodigen met wie 
ze eerder elders werkte, o.m. uit de Josephclub, en door 
werving via de sociale mediaplatformen van Milk&Honey: 
‘Maar de bedoeling is vooral meer deelnemers uit de paro-
chie te trekken. En, om mensen te motiveren: belangrijk 
vind ik dat iedereen tijdens optredens een solostukje doet. 
Zo krijgen de zangers een podium, én het biedt kansen tot 
persoonlijke groei.’ 
Jos van der Meer 
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Reportage 

Melissa Zijsling,  
artistiek leider jongerenkoor 
Milk&Honey:

‘Bedoeling is vooral 
meer deelnemers uit 
parochie te trekken’

‘De kracht van het Milk&Honey-repertoire is de toegan-
kelijkheid, voor zowel de koorleden als het publiek, en 
niet alleen voor mensen van binnen maar ook van 
buiten de kerk’, zegt artistiek leider Melissa Zijsling. 
‘We brengen zo ook niet-parochianen in aanraking met 
de mooie aspecten van het katholieke geloof.’

(Vervolg pagina’s 8/9)

Technicus gezocht 
Jongerenkoor Milk&Honey zoekt twee technici voor het trans-
port van geluidsapparatuur en de opbouw ervan op locatie. 
Enige kennis van PA-geluidstechniek zou fijn zijn, nadere 
opleiding wordt intern verzorgd door de huidige technicus. 
Interesse/meer informatie: Leon Schuijser, leon@schutijser.nl. 

Melissa Zijsling geeft aanwijzingen aan 
de zangers tijdens de repetitie.

Jongerenkoor Milk&Honey songs aan het instuderen voor de 
eigen versie van The Passion. Links voor de deur (in zwarte trui) 
Marian van der Laan. FOTO’S Jos van der Meer
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De symbolen belichamen elementen 
van het christelijke geloof, aldus theo-
loog en diaken Marcel Sarot. Zoals de 
kruisvorm: die herinnert aan het lijden 
van Christus. En er zijn meer verwijzin-
gen naar het lijdensverhaal: 
 
– Het haantje: de haan kraaide toen 

Petrus voor de derde keer loog dat hij 
niet bij Jezus hoorde; 

 
– Van brood: Laatste Avondmaal, waar 

Jezus brood brak en deelde met zijn 
discipelen; 

 
– Buxus-takjes eraan: verwijzing naar 

palmtakken tijdens de triomfante-
lijke intocht van Jezus in Jeruzalem, 
de menigte begroette Hem als 
een koning; 

 
– Soms versierd met dertig 

rozijnen (Judas’ verraad van 
Jezus, voor dertig zilverlingen) 
en twaalf pinda’s (twaalf 
apostelen zaten aan bij het Laat-
ste Avondmaal); 

 
– Eieren op palmpasen-

stok? Teken van nieuw 
leven; én ze doen 
denken aan de graf-
steen die werd 
weggerold bij 
de opstan-
ding van 
Jezus op 
Pasen; 

 

– Witte en gele linten: vertegenwoor-
digen respectievelijk reinheid en het 
goddelijke licht dat duisternis over-
wint. 

 
Na de palmpasenviering wordt de stok 
naar een parochiaan gebracht die niet 
in de kerk aanwezig kon zijn en zo bij 
Pasen wordt betrokken. Kinderen 
nemen moeilijk afscheid van hun palm-
pasenstok; daarom is weggeven een 
leermoment, voor ons allen: Christen-
zijn is ook iets weggeven van jezelf. ‘En 
zo is de palmpasenstok een krachtig 
symbool van geloof, hoop en liefde’, 
aldus Sarot. 

Nieuws 
& achtergrond

Palmpasenstok  
rijk aan symboliek
Een opvallende traditie tijdens Palmpasen – zondag voor Pasen, begin van 
de Goede Week – is de palmpasenstok. Dit object rijk aan symboliek is 
meestal door kinderen gemaakt en wordt in processie tijdens de palmpa-
senviering de kerk in gedragen.

Wat is nou Goede Vrijdag? 
 
Is Goede Vrijdag de eerste dag van 
een lang paasweekend, of het 
begin van de paasvakantie? Of zien 
we Goede Vrijdag als tweede dag 
van het Paastriduum, ingeklemd 
tussen die andere bijzondere kerk-
vieringen: Witte Donderdag en de 
paasnacht/paaswake; willen we als 
gelovigen, kerkgangers, stilstaan 
bij die bijzondere dagen? Waarna 
het alledaagse leven zijn loop weer 
neemt. 
 
Of is Goede Vrijdag het slotakkoord 
van Jezus' leven en opoffering tot in 
de dood, een slotakkoord dat nog 
steeds nagalmt? In dat geval staan 
we daar niet alleen op Goede Vrijdag 
bij stil maar speelt het in de vastentijd 
als bezinning hierop, in aanloop naar 
Pasen. We keren naar binnen, staan 
stil bij de betekenis voor onszelf. 
 
Een bevriend priester schreef dat die 
bezinning gaat over de 3 M's: Macht 
(bezit) of dienstbaarheid, Materie 
(egoïsme) of solidariteit, Minne 
(genotzucht) of Caritas et Amor, in de 
betekenis van liefde en geluk gunnen 
aan iedereen. Dan is meteen duidelijk 
dat dit bezinnen zich niet beperkt tot 
Goede Vrijdag of het vastenzakje 
maar een permanente opdracht is. 
We kunnen onszelf elke avond afvra-
gen: hoe was mijn dag, hoe vulde ik 
de 3 M's in, wat voert de boventoon: 
innerlijke vrede of onvrede met hoe  
ik leef? 
 
We kunnen haar ook formuleren als 
de 3 G's: Goed (materie, bezit), Geluk 
(delen) en Geest (mijn geloof/moti-
vator): zijn die in balans? Hierbij denk 
ik meteen aan Geld maakt niet geluk-

kig. Maar: maken we wel elkaar 
gelukkig? 
 
Voor iedereen heeft Goede Vrijdag 
een eigen betekenis. Maar: wat óns 
tevreden en gelukkig maakt, geldt 
voor iedereen: een glimlach, een 
vriendelijk woord of gebaar, levens-
ruimte om als goed mens je leven 
zinvol te maken. Vaak kost dat offers. 
Jezus kon erover meepraten. 
Bart van Soest, parochiaan Leersum 

Een palmpasenstok: rijk aan 
symbolische versierselen. 
FOTO Pixabay
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Vieringenrooster zaterdag 16 maart t/m zondag 28 april 2024  
(B-jaar)

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE 
WEBSITE: WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL. OF SCAN DE QR-CODE.  

Vieringen  
rooster

ZATERDAG 16 MAART 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 17 MAART,  
5e ZO 40-DGT 
C : 09.30 Doorn C. van Loon 
C : 09.30 Leersum werkgroep L. 
S : 10.00 Maarn M. Jochemsen❶  
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 19 MAART 
V : 19.30 Leersum Ds. A. Altena 
 
WOENSDAG 20 MAART 
V : 19.00 Driebergen ❷ 
V : 19.15 Zeist N. Boers & ❸ 

E. de Boom 
 

ZATERDAG 23 MAART 
Geen viering 
 
ZONDAG 24 MAART,  
PALMZONDAG 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
C : 11.00 Maarn M. Sarot ❹ 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
MAANDAG 25 MAART 
V : 19.00 Woudenberg M. Sarot ❺ 
 
DINSDAG 26 MAART 
V : 19.00 Woudenberg P. Koekkoek ❺ 

 
WOENSDAG 27 MAART 
V : 19.00 Woudenberg M. Sarot ❺ 
V : 19.15 Zeist T. Dronkert ❸ 

E. de Boom 
 
DONDERDAG 28 MAART 
E : 19.30 Driebergen J. Rutgers &  

M. Sarot 
O : 19.30 Woudenberg M.J. Kooistra ❺      
 
VRIJDAG 29 MAART,  
GOEDE VRIJDAG 
K : 15.00 Driebergen pastoraatsgroep 
K : 15.00 Leersum M. Sarot 
K : 15.00 Maarn H. Zemann 
K : 15.00 Woudenberg parochianen 
K : 15.00 Zeist M. v.d. Horst & 

H. v. Gameren 

G : 19.30 Driebergen J. Rutgers & 
M. Sarot 

O : 19.30 Maarn E. Rietveld & ❾ 
M. Jochemsen 

O : 19.30 Woudenberg M. v.d. Horst &  
P. Koekkoek ❺ 

 
ZATERDAG 30 MAART,  
STILLE ZATERDAG 
E : 21.30 Driebergen J. Rutgers & 

M. Sarot 
 
ZONDAG 31 MAART,  
1e PAASDAG 
C : 09.30 Doorn C. van Loon 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg K. Faber 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
MAANDAG 1 APRIL,  
2e PAASDAG 
E : 11.00 Zeist H. Zeman 
 
DONDERDAG 4 APRIL 
E : 10.30 Driebergen H. Zemann ❽ 
 
ZATERDAG 6 APRIL 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 7 APRIL,  
2e ZO VAN PASEN 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot ❻ 
C : 09.30 Leersum M. v.d. Horst 
C : 11.00 Maarn M. v.d. Horst 
C : 11.00 Woudenberg K. Faber 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 13 APRIL 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 14 APRIL,  
3e ZO VAN PASEN 
k : 09.30 Doorn A.k. Damen ❼ 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
E : 09.30 Driebergen H. Zemann 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
 

ZATERDAG 20 APRIL 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 21 APRIL,  
4e ZO VAN PASEN 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
C : 09.30 Leersum werkgroep L. 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep W. 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 27 APRIL,  
KONINGSDAG 
Geen viering 
 
ZONDAG 28 APRIL,  
5e ZO VAN PASEN 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
C : 09.30 Leersum C. van Loon ❹ 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 

E : Eucharistieviering 
C : Communieviering 
G : Goede Vrijdag plechtigheid 
k : Kleuterkerk 
K : Kruisweg 
O : Oecumenische viering 
S : Schoolprojectviering 
V : Vesper (oec.) 
 
❶ De Twee Marken, Trompplein 5, 

Maarn 

❷ Petrus- en Pauluszaal, 
Rijsenburgselaan 4, Driebergen-R. 

❸ Kerkelijk Centrum Zeist-West, De 
Clomp 3302, Zeist 

❹ Gezamenlijke viering Doorn, 
Leersum, Maarn 

❺ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 
139, Woudenberg 

❻ Kinderwoorddienst 

❼ Ons Centrum (li naast de kerk, 
Dorpsstraat 15, Doorn 

❽ Paasviering voor ouderen 

❾ Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 
Maarn 

 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen-2024/
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Eucharistievieringen door de week 
• Driebergen-Rijsenburg: elke woensdagmorgen (E) om 09.30 uur in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. 

• Woudenberg: elke woensdagmorgen (C) om 09.30 uur in de H. Catharinakerk, W. de Zwijgerlaan 38. 

• Zeist: elke donderdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20. 

• Maarn: elke vrijdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Vanaf 09.00 uur staat het 
Heilig Sacrament uitgesteld en is er gelegenheid voor aanbidding. Parochianen uit de hele parochie zijn welkom. Kijk 
voor de voorgangers van deze vieringen op onze website. 

 

Deze Mantel wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Vieringen  
rooster

Wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed, op 27 maart sluiten we af 
met een moment van inkeer en bemoediging/boeteviering. Thema: ‘Goed nieuws 
voor mensen die leven ingemis', met als subtitels de zaligsprekingen. Iedereen die 
zich door deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte 
welkom in. Voor data, locatie en tijden: zie vieringenrooster.

Woensdag 20 maart is er in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Drie-
bergen-Rijsenburg een sobere maaltijd (18.15 uur) met daarna een vesperdienst 
(19.00-19.30 uur). Aansluitend koffie/thee en gelegenheid tot napraten. Wilt u 
mee-eten? Laat dat dan uiterlijk op maandag 18 maart even weten door een mail 
te sturen naar teun@tvanderven.nl. Mensen zonder e-mail kunnen zich telefonisch 
opgeven bij Marjolein Tiemens, 06 2077 2093.

Op Goede Vrijdag, 29 maart, zal er in de Sint Andrieskerk en de H. Catharinakerk 
om 15.00 uur een Kruisweg gehouden worden. U bent hierbij allen van harte 
uitgenodigd. Als u wilt kunt u bloemen meenemen voor bij het kruis.

Vieringen in tehuizen 
In woonzorgcentrum Heerewegen is er elke 
derde woensdag van de maand om 10.00 uur 
een communie- of eucharistieviering. 

Online vieren 
De vieringen in de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream 
uitgezonden. U kunt de vieringen, ook op een later tijdstip, via deze link 
meevieren: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist. 

Zeist - Oecumenisch avondgebed in Kerkelijk 
Centrum Zeist-West 

Leersum en Woudenberg - Kruisweg

Driebergen - Samen op weg naar Pasen

In de Goede Week houdt de H. Catharinakerk samen met de Voorhof een aantal 
oecumenische vieringen waarin voorgangers van beide kerken zullen voorgaan. 
De vieringen zijn in De Voorhof, u kunt ook meekijken met de livestream via . 
www.pkndevoorhof.nl/kerk-tv-live-uitzending. Voor data, tijden en voorgangers: zie 
het vieringenrooster.

Woudenberg - Oecumenische vieringen in de 
Goede Week

De werkgroep Zieken en Ouderen organiseert op donderdag 4 april (10.30 uur, 
St. Petrus’ bandenkerk) een paasviering voor onze oudere parochianen. Voorganger 
is pastoor Zemann. Na afloop is er in de Petrus- en Pauluszaal een lunch. Een vrij-
willige bijdrage hiervoor wordt op prijs gesteld. I.v.m. de catering graag opgeven bij:  
Fons Marlet, 0343 – 53 15 81 of 06-15 27 53 42 of Charlotte Peulen, 06-14 27 
56 67. Ook wanneer u geen vervoer heeft kunt u bij hen terecht. 

Driebergen-Rijsenburg - Paasviering voor ouderen

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/
https://molenbeek.nl
https://www.hubo.nl/doorn
https://www.mfvoetverzorging.nl
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist
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Nieuws 
& achtergrond

Ik vind het een bijzonder geschenk deze 
verhalen te mogen horen, in sommige 
gevallen heel persoonlijke. Pareltjes 
zitten er tussen. Sommige vertellers 
zeggen: ‘Zet mijn naam er maar onder, 
hoor’, anderen blijven liever anoniem. 
Alles is goed. Mijn voornemen is alle 
knipogen te zijner tijd te bundelen om 
ze vervolgens in de kerken van Sint 
Maarten en Sint Lucas achter te laten.  
 
Heeft u weleens een toevalligheid in uw 
leven ervaren die achteraf wonderlijk, 
wellicht onverklaarbaar was? Een bijzon-

dere droom of een gebed dat na jaren 
is verhoord? 
 
Uw getuigenis, zoals dat heet, kan een 
leven veranderen. Bovendien kan het 
bemoedigend zijn in ons geloof. Hoop-
volle verhalen die we zo goed kunnen 
gebruiken in een tijd als deze. Ik moest 
denken aan de psalmdichter David uit 
het Oude Testament. In psalm 9:2 zegt 
hij: ‘Ik zal de Heer loven met heel mijn 
hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.’ 
David wilde God eren, met heel zijn hart. 
Hij wilde iedereen over alle wonderen 

van God vertellen die in zijn leven 
hebben plaatsgevonden. Hij eigende 
zich die wonderen niet toe, nee het 
waren Gods wonderen die hij wilde 
delen. Ik denk dat als ik David nu zou 
vragen welke knipogen van God hij heeft 
gezien in zijn leven, hij een heel lijstje 
voor me had. Te beginnen met het 
grootste wonder, de overwinning op 
Goliath. 
 
Wat doen die ‘knipogen’ met u? Maken 
ze u dankbaar? Ik hoor het graag. 
Mijn grote dank aan alle vertellers tot 
nu toe. 
Mail: petersgcm@gmail.com of bel  
06 23045492. 
Gina Peters, catecheet in opleiding 

Chrismamis 2024 
De jaarlijkse Chrismamis voor het 
Aartsbisdom Utrecht is op woensdag 
27 maart in de O.L. Vrouwekerk te 
Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang 
19.00 uur). De mis is een hoogtepunt 
in het kerkelijk jaar, ook omdat uit 
vele parochies vertegenwoordigers 
aanwezig zijn. Tijdens de Eucharistie-
viering vindt de zegening plaats van 
de olie voor de zieken en de geloofs-
leerlingen. Daarna wordt het Chrisma 
gewijd. Het wordt voornamelijk 
gebruikt bij doopsel, vormsel en pries-
terwijding. 
 
 

2024 ‘Themajaar van 
het gebed’ 
In de RK Kerk wordt 2024 een 
‘Themajaar van het gebed’. Het Vati-
caan heeft dit thema uitgeroepen als 
voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 
(‘Jubeljaar’). Het Jaar van Gebed krijgt 
in Nederland vanaf de Veertigdagen-
tijd z’n beslag. 

Wisselend Rummikub-succes 
pastoor Zemann

‘Met Rummikuppen win ik altijd.’ Deze uitdagende opmerking van pastoor 
Harrold Zemann leidde tot een spelletjesmiddag, op 11 februari, in het paro-
chiecentrum van Driebergen-Rijsenburg. Onder de titel Rummikub-challenge 
speelde de pastoor twee rondes van elk vier potjes tegen telkens drie 
tegenstanders, allemaal dames.

Het gezegde Uitzonderingen bevestigen de regel bleek weer eens waarheidsgehalte 
te hebben. Harrold Zemann delfde met 7 strafpunten het onderspit in het eerste 
spelletje, winnaar was parochiaan Ellen Werink. Dit deed hij nog af met ‘Toevallig 
dat ze gewonnen heeft’, maar Ellen won óók de volgende drie spellen en toen 
moest hij erkennen dat Ellen van uitzonderlijke klasse is. En nadat hij in een extra 
spel – zeg maar een controlepotje – zijn opponenten opnieuw voor zich moest 
laten, sprak hij: ‘Ik heb een flinke les in nederigheid gehad.’ Deze keer won Rini 
Onck. 
 
Tweede ronde, weer vier potjes, drie andere dames. Hier won de pastoor de eerste 
twee spellen, het derde eindigde hij als derde, het laatste als tweede. Dat ging 
dus al beter. En zondag 14 april is de herkansing, van 15.00-17.00 uur, weer in 
parochiecentrum St. Petrus’ banden (Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg). 
Aanmelden: bij organisator Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com. 
Jos van der Meer 

Spontane verhalen over ‘Knipogen van God’
In de vorige Mantel vroeg ik of u i.v.m. mijn afstudeeropdracht uw ‘knip-
oog van God’ met mij zou willen delen. Spontane reacties kwamen binnen, 
via de mail alsook telefonisch. Ontzettend leuk!

Parochieel Rummikuppen. Links uitdager pastoor Zemann, verder vlnr. 
Rini Onck, Ellen Werink en Cecilia Schouten. FOTO Jos van der Meer



Inmiddels ben ik door mijn proeftijd als 
procesbegeleider in dienst van parochies 
Sint Maarten en Sint Lucas heen en 
heb kennisgemaakt met verschillende 
locatieraden en pastoraatsgroepen. Wat 
een fijne ontmoetingen zijn dat! Maar 
wanneer wij dan praten over jonge 
aanwas, perspectief en vooruitkijken, 
gaat dat voor de meesten niet zonder 

enkele keren zuchten. Het kerkbezoek 
wordt minder, en dat weten we. Ik merk 
dat dit mij natuurlijk ook raakt. Ik zucht 

met u mee, maar ik ben niet moede-
loos. Ik ben nog steeds hoopvol. 
 
U vraagt zich misschien af waarom 
iemand van mijn leeftijd (35) zich profes-
sioneel wil inzetten voor de kerk anno 
nu. De Missionaire Parochie is daar voor 
mij belangrijk in. Missionair-zijn betekent 
als eerste beseffen dat je zelf leerling 
van Jezus bent en geroepen bent om 
leerlingen te maken. Ik ga naar de kerk 
omdat ik graag Jezus wil ontmoeten. Het 
maakt me niet uit in welke kerk, als het 
maar in een kerk is waar Hij stil aanwezig 
is in het Heilig Sacrament. Ik wil graag 
bij Hem zijn, bij Hem horen. Maar alleen 
is maar alleen. Ik ervaar pas écht vreugde 
wanneer ik dit mysterie en gevoel mag 
delen met anderen, wanneer we samen 
graag bij elkaar komen om te zingen, 
dankbaar te zijn, te bidden, wetende dat 
Jezus in ons midden wil zijn. 
 
Mogen wij nog over Jezus praten? Hoe 
is dat voor u? Bent u het nog gewend 
om uzelf af te vragen: waarom kom ik 
in deze kerk? Wat betekent God en mijn 
geloof voor mij, dat ik het zo belangrijk 
vind dat ik daar mijn tijd en aandacht 
aan wil geven? Wat is het dat dat lichtje, 
al is het soms maar een waakvlamme-
tje, toch is blijven branden? En wat is 
uw antwoord als Jezus zijn hand naar u 
uitreikt en vraagt: wil jij mijn leerling zijn? 
Kristel de Fijter, procesbegeleider 
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Mogen wij nog over Jezus praten?
Meestal drink ik koffie om 10.00 uur, dat is voor mij echt koffietijd. Maar 
vandaag maak ik een uitzondering, het is 10.35 uur. Ik ben net klaar met 
een Zoomcall met Mirjam Spruit, stafmedewerkster bij het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit. In november had ik daar nog nooit van gehoord, even-
als van de Missionaire Parochie, waarin dit centrum parochies wil begelei-
den. Maar er kan veel veranderen in een paar maanden tijd.

Reacties 
Kristel stelt hier wezenlijke vragen. Heeft u/heb jij een reactie of een persoon-
lijke mening, stuur die dan naar: centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl. 
De redactie kan daar eventueel een samenvattend artikel van samenstellen. 

Kristel de Fijter: ‘Ik zucht met u mee, maar 
ik ben niet moedeloos.’ FOTO Simone de Vette

Weekendvoorganger Klaas Faber 
onderscheiden
Klaas Faber, voorganger in de weekendliturgie en bij uitvaarten 
in onze parochie, heeft in de H. Dominicusparochie in Tiel, 
zijn thuisparochie, de bisschoppelijke Willibrordplaquette 
ontvangen. Dit als dank en waardering voor zijn werk in de 
pastoraatsgroep, als voorganger in de weekendliturgie en voor 
het begeleiden van families in moeilijke uren van rouw en 
verlies. Klaas heeft troost kunnen geven in goed verzorgde 
uitvaart-liturgieën en de families met belangstelling en warmte 
ook daarna nog opgezocht. Beste Klaas, ook namens velen 
in onze parochie Sint Maarten: proficiat met deze onder-
scheiding.Klaas Faber (l.) ontvangt de onderscheiding. FOTO Francine van Rees
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Mede dankzij de opbrengst uit onze 
parochie is daar inmiddels een huis 
gebouwd waarin twee leraren met hun 
gezinnen wonen. Docent Banda, chef-
kok ook, voor wie dit project met name 
ook werd georganiseerd, is nu goed 
gehuisvest. 
 
Er is meer gedoneerd dan Fidesco had 
verwacht, waardoor de hulporganisatie 
nog meer hulp heeft kunnen aanbieden. 
Want de school wilde ook graag een 
aantal machines, zoals een zaadreiniger 
(schudzeef) voor de landbouw, een vlak-
schaafmachine, een bandschuurma-
chine en een boormachine voor de 
timmerlieden die de huizen bouwen. 
‘En, we ontvingen meer donaties’, aldus 
het Fidesco-bestuur. ‘Koksuniformen 
van de KTS Voorhout, boormachines 
van de leverancier van de zaadreiniger. 
Een vlakschaafmachine is uit Polen 
gekomen, de overige machines uit 

Groningen, nadat Mgr. Van den Hout ze 
had ingezegend. Heel hartelijk bedankt 
voor dit alles.’ 
 
Voor Vastenactie 2024 ondersteunt 
onze parochie een basisschool in Gitega, 
Burundi. Die is uniek in dit Afrikaanse 
land: de leraren geven les volgens de 
Montessori-methode. Ons project richt 
zich op de aanschaf van schoolmeube-
len en -materiaal voor de momenteel in 
aanbouw zijnde klaslokalen. Kinderen 
die op de grond moeten zitten, volgen 
minder goed de lessen en schrijven gaat 

lastig. Natuurlijk gunnen wij deze kinde-
ren goede schoolbanken. 
 
De locaties van Sint Maarten ontplooi-
den – bovenop collectes – allerlei acti-
viteiten: sobere maaltijden met vrijwillige 
bijdrage, loterijen, bridgedrive, verkoop 
van o.m. appels, enzovoorts. We hopen 
met zijn allen weer rond de € 16.000 
op te halen, zodat dit project volledig is 
uit te voeren. 
Frans Groot,  
coördinator Vastenactie Sint Maarten 
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Bouw huizen Zambia dankzij Vastenactie 2023
Hoewel Vastenactie 2024 volop 
draait, blikken we toch even terug 
op die van 2023, toen Sint Maarten 
aansloot bij de Vastenactie met het 
project in Zambia ‘Zonder huis geen 
leraar’ van organisatie Fidesco.

Huizenbouw bij school in Zambia, dankzij geld uit o.m. Sint Maarten. FOTO Vastenactie

* Zondag 11 februari, 11 over 11: 
carnavalsmis in de St. Petrus’ 
bandenkerk, Driebergen-Rijsenburg. 
Een bont gezelschap carnavalisten 
betrad de goed gevulde kerk, terwijl 
een gelegenheidskoor – met leden 
van voormalig Jongerenkoor Drieber-
gen (JKD) én van koor Mediant – het 
klassieke openingslied ‘Kom samen’ 
inzette. Pastor Coen van Loon ging 
voor, als vervanger van de zieke 
pastoor Zemann. Hij refereerde in 
zijn overweging aan het Middel-
eeuwse carnaval, waarin de katho-
lieke kerk enerzijds op de hak werd 
genomen (de ‘ezelsmis’) maar de 
aanwezigen ook aan het denken 
werden gezet. Dat gebeurde nu ook.  
 

Zo werd bij de voorbeden gebeden 
voor dierbaren die zijn overleden; de 
stilte die volgde was indrukwekkend. 
En hartverwarmend was de vredes-
wens, waarbij iedereen opstond en 
de tijd nam ‘elkaar echt te zien’. Bij 
het slotlied zette men de steek weer 
op, zwierend gingen de carnavals-
vierders de kerk uit, op het lied ‘Niet 
kniezen niet zeuren da's hartstikke 
fout; vergeet niet te leven, straks 
ben je oud’. De vorige carnavalsmis 
hier was vijf jaar geleden, volgend 
jaar is er zeker weer een, werd afge-
sproken (op 2 maart, de zondag voor 
Aswoensdag). Op de foto de medaille 
van de plaatselijke carnavalsvereni-
ging De Sparrenarren.  
FOTO Rosella van den Hoeven

Bidden met carnavalsmuts op
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Gebedsmoment 
Elke maandagochtend is er om 11.00 
uur een gebedsmoment in de 
Doornse Martinuskerk, doorgaans 
een half uurtje. Heeft u gebed nodig 
laat het ons weten, wilt u mee bidden 
dan nodigen wij u van harte uit aan 
te sluiten. 
 

Oekraïense gemeenschap  
naar Keukenhof 
Team Verbinding heeft het plan 4 april 
met de Oekraïense gemeenschap 
naar de Keukenhof in Lisse te gaan. 
Nu de lente in aantocht is, horen we 
de vluchtelingen vaak over tulpen, 
narcissen en hyacinten. Die vinden 
ze prachtig. 
 
Caritas van Sint Maarten heeft een 
financiële bijdrage toegezegd om de 
dag tot een succes te maken en dhr. 
Henk Voorneveld uit Driebergen-
Rijsenburg stelt een grote bus 
beschikbaar om de groep gratis heen 
en terug brengen. Een geweldig 
aanbod waar we superblij mee zijn. 
Inloopkerk: elke donderdag 14.00-16.00 
uur, Martinuskerk Doorn, voor momen-
ten van bezinning en stil gebed. M.n. 
Oekraïners zijn geregelde bezoekers. 

17februari – maart 2024
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Insectenhotel als dank voor gastvrijheid
Samen met de PKN had RK geloofsgemeenschap Woudenberg zondag 
21 januari een oecumenische viering in het grondig gerenoveerde PKN-
kerkgebouw de Voorhof. De afgelopen drie maanden hield de PKN haar 
diensten bij ons, in de Catharinakerk, steeds voorafgaand aan onze 
eigen viering. Dit ging in goed overleg, harmonieus. Kerkgangers van 
beide kerken waren positief. Na afloop van de viering in januari kregen 
wij van de Voorhof als dank een groot insectenhotel voor in de voortuin 
van onze groene H. Catharinakerk. 
Erwin Spies, locatieraad Woudenberg 

De Voorhof heeft een zaadje geplant; welke locaties zetten 
nog meer een insectenhotel in de tuin? FOTO Wim Uijttewaal

TEAM VERBINDING
We Share in één jaar 
tijd groot succes
Kledingbank We Share, die op 6 april één jaar bestaat, loopt dusdanig goed, 
met name ook qua aanbod van aan te bieden kleding, dat initiatiefnemers 
Annemarie Damen en Gina Peters hebben besloten de inbreng voorlopig 
stop in te zetten.

Alles bij elkaar, zeggen zij: ‘Hartelijk dank voor alle kleding die tot nu toe is geschon-
ken. Zodra de voorraad weer aanvulling behoeft, laten wij dat weten.’ 
Ook de interesse van klanten is groot: elke donderdag zijn er gemiddeld zo’n twintig 
bezoekers uit de doelgroep: zeg maar mensen die ook aan de Voedselbanknorm 
voldoen. ‘Dikwijls staat er al zeer bijtijds een rij geïnteresseerden te wachten bij de 
deur, links van de RK Martinuskerk aan de Dorpsstraat 15 in Doorn.’ 
We Share is elke donderdag open van 10.00 tot 14.00 uur. ‘Dat we dan weer zo 
veel mensen kunnen helpen, raakt ons telkens weer, en dat geldt voor alle bijna 
twintig vrijwilligers. De betrokkenheid is groot. Dat merken we aan hun flexibiliteit, 
bijvoorbeeld als er eens iemand ziek uitvalt’, aldus Gina Peters. 
Meer informatie? Gina Peters, 06-23045492, of Annemarie Damen, 06-12891915. 

Mooie opbrengst ‘Actie Winterhulp Oekraïne’
De ‘Actie Winterhulp Oekraïne heeft een flinke hoeveelheid goederen, 11.000 
proteïne-voedselsupplementen én €7000 aan geld opgeleverd. De ‘Friese Rijders’ 
hebben de spullen gesorteerd met o.a. een groep Oekraïners in Nederland, waarna 
alles is vervoerd naar adressen in Oekraïne. Via betrouwbare netwerken zijn de 
spullen verspreid over plekken waar de nood het hoogst is. Door de samenwerking 
van de kerkgemeenschappen in Doorn wordt zo ook morele steun geboden aan de 
Oekraïense bevolking. Dank aan de organisatoren, de vrijwilligers en alle gulle 
gevers voor deze mooie oecumenische samenwerking. 
Team Verbinding, 
Ans Damen, Gina Peters, Annemarie Damen 
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Kinderwoorddienst 
Kinderwoorddienst, een (inter)actieve, 
educatieve en vooral plezierige 
samenkomst voor kinderen van 6-16 
jaar (jongere/oudere broer/zus ook 
welkom), is weer op zondag 7 april 
om 9.30 uur in de St. Petrus’ 
bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen-
Rijsenburg. Katholieke tradities, 
symbolen en rituelen staan centraal. 
Thema op 7 april: Magische 50 – 
tussen Pasen en Pinksteren. 
 
 
Bijbelavond 
Bijbelavond Zeist met pastor Henk 
Bloem: dinsdag 2 april, 20.00-22.00 
uur in parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist. Aanmelden: 
henkbloem42@gmail.com. 
 
 
Lectio Divina 
Bij Lectio Divina stellen lezers zich 
open voor de beweging van de Geest 
in een Bijbeltekst. Op maandagen 8 
en 29 april in Ons Centrum, Dorps-
straat 15, Doorn (links naast kerk).  
Tijd: 11.00-12.00 uur.  
Info/aanmelden: Annemarie Damen, 
06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com, of 
Gina Peters, 06-23045492, 
petersgcm@gmail.com. 
 
 
Team Vernieuwing met  
‘muzikale aanbidding’ 
Muzikale aanbidding is een uur van 
bezinning, inspiratie en innerlijke rust, 
waarbij het Heilige Sacrament is 
uitgesteld. Afwisselend is er stilte, 
zang en zegt pastoor Harrold Zemann 
een meditatieve tekst. Erna gelegen-
heid tot biechten/een gesprek met de 
pastoor. Muzikale begeleiding: Anna-
maria Wesseling en Caspar Becx. 
Zaterdag 13 april en elke volgende 
tweede zaterdag van de maand (m.u.v. 
juli en augustus), 15.00-16.00 uur. 
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerk-
plein 5, Driebergen-Rijsenburg.

De schepping van de wetenschap
In museum Het Catharijneconvent in Utrecht loopt momen-
teel de expositie ‘De schepping van de wetenschap’. 
Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. 
De twee hebben innig samengewerkt maar kunnen ook 
botsen. En: tot op de dag van vandaag hebben ze onver-
wacht veel met elkaar gemeen. Een tentoonstelling met 
eeuwenoude wetenschappelijke instrumenten, zeldzame 
manuscripten en intrigerende kunst, plus veel over de 
ontwikkeling van de natuurwetenschappen in West-Europa 
en de invloed daarbij van religie. 
Meer informatie: www.catharijneconvent.nl. 

Blik op de wetenschap. 
FOTO Pixabay

‘Eilanden vol hoop’ thema Geloven thuis 
Soms lijkt het wel of alles in onze wereld er alleen maar op achteruitgaat. Hoe 
gaan we om met al het slechte nieuws? Je kunt er niet omheen, maar je wilt 
je er ook niet aan overgeven. Train jezelf in hoop. Dat is het thema op de 
website Geloven Thuis in de periode tot Pasen. Met verhalen, gebeden, verdie-
ping en versoberingstips wordt – net als Jezus deed – een blijde boodschap 
gebracht. Durf en kun je – ook al is het donker om je heen – vasthouden aan 
wat je in het licht zag? Juist in de Goede Week, waarin Jezus zijn leven geeft 
en zijn levensverhaal hopeloos lijkt te eindigen, komt het hierop aan. 
Zie: www.geloventhuis.nl. 

Bij Kleuterkerk hebben de kinderen (t/m 6 jaar) aan de vooravond van de vasten 
een vastenpotje gemaakt. Daarin konden kleine tekeningen van iets dat ze hadden 
meegemaakt. Ook snoep ging erin. De kinderen praatten met begeleidster Anne-
karien Damen ook over de woestijn en hoe het leven daar is: er zijn prikkelplanten, 
het is er heet en er is veel zand. Een kleuter wist te vertellen dat er kamelen leven 
die cactussen eten. Voor mensen is de woestijn niet fijn, maar God zorgde voor de 
mensen die door de woestijn moesten, door Mozes te helpen met eten en drinken. 
Kleuterkerk is een viering van een half uurtje met een verhaal, bidden, knutselen 
en iets lekkers delen. 
Kleuterkerk: elke 2e zondag van de maand, 9.30-10.30 uur in Ons Centrum, Dorpsstraat 
15, Doorn (links naast kerk), eerstvolgende keer op 14 april, thema: koning(in). Ook in 
de app? Mail je gegevens naar annekarien.damen@gmail.com. 

Vastenpotje 
maken en woestijnles

Veel kleuters maakten fraaie 
vastenpotjes. FOTO A. Damen
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verdieping

Leersum - maandag 18 maart - 
Vensters op het Onze Vader

Het 'Onze Vader' is ongetwijfeld het meest bekende 
gebed ter wereld. Tegelijk wordt er niet vaak over 
gepreekt of over gesproken: we kennen het immers 
al – meestal – van kinds af aan! De ervaring leert dat 
het gesprek over bidden toch heel vruchtbaar kan 
uitwerken. Corja Bekius maakte 8 schilderijen bij de 
acht beden uit het Onze Vader waar Teun Kruijswijk 
Jansen een uitleg bij heeft gemaakt. Samen met acht 

liederen vanuit de Iona Community in Schotland maakten ze er een 'werkboekje' bij. 
Op deze avond worden de afbeeldingen, liederen, een meditatief moment en gesprek 
in acht 'miniaturen' samengebracht. Tijdens de 40dagentijd zijn deze schilderijen 
van Corja Bekius te zien in de Johanneskerk. Teun Kruijswijk Jansen is lid van de 
Iona Community, em. predikant en geestelijk begeleider.  
Tijd: 20.00 – 21.45 uur. Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9. Entree: vijf euro. 
Begeleiding: Teun Monster. 

Uw wil op aarde zoals in de 
hemel. FOTO: Corja Bekius

Ademtocht, een wandeling tussen de verschil-
lende dorpen van de Utrechtse Heuvelrug, met 
elkaar nadenken over het belang van de natuur 
en onze invloed daarop. Vanuit Maarn wandelen 
we naar het Blauwe Huis in Maarsbergen waar 
we een rondleiding krijgen. Landgoed het Blauwe 
Huis bestaat uit een boerderij uit 1850, een 
oude schapenschuur en enkele percelen bos en 
natuurlijk grasland. Het beheer is gericht op het 
behoud van natuurkwaliteit en het herstel van biodiversiteit. Na koffie/thee wandelen 
we terug, in totaal ca. 10-12 km. Graag brood en een beker meenemen voor de 
gezamenlijke lunch bij het Blauwe Huis.  
Tijd: 10.00 - 13.00 uur. Startpunt: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn. 

Hiëronymuskring van 
start in Sint Maarten 
Parochie
Vernoemd naar de grote Bijbelvertaler 
en kerkvader, de heilige Hiëronymus van 
Bethlehem, lezen we vanaf zaterdag 27 
april, iedere laatste zaterdag van de 
maand om 11.00 uur, in het parochie-
centrum te Zeist, de Bijbel. We lezen 
met elkaar het Marcusevangelie in een 
sfeer van verdieping en gebed, ingebed 
in onze Room-Katholieke geloofstraditie 
waartoe het Vaticanum II document Dei 
Verbum (over het Woord van God – de 
Bijbel) ons aanspoort.  
Doet u mee? U kunt zich opgeven via 
johan.rutgers@stlucas.nu o.v.v. ‘Hiëro-
nymuskring Sint Maarten’. Deelname is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor 
de onkosten is welkom.  
Pastor Johan Rutgers  

FOTO: Johan Rutgers

Eveline van Leeuwen uit Maarn, hoog-
leraar Urban Economics aan de WUR 
(Wageningen University & Research) 
en de Doornse theoloog Teun Kruijs-
wijk Jansen nemen ons mee in ons 
denken over groei en genoeg. Eveline 
van Leeuwen legt basaal uit wat 
economie is en hoe je in de vormge-
ving van stad (of dorp) niet zonder 
idealen kunt. Wat hebben bewegin-
gen als de-growth en post-groei ons 
te zeggen? Teun Kruijswijk Jansen 
zoekt met ons naar een gelovig 
perspectief. Uiteraard gaan we ook 
met elkaar in gesprek.  
Tijd: 20.00 - 21.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 
Maarn. Entree: vijf euro. 

Maarn - dinsdag 9 april 
- Groei en/of genieten 
van genoeg? Maarn - woensdag 17 april – Film: Capernaum

De twaalfjarige Zain slijt zijn dagen in de straten van de Libanese hoofdstad 
Beiroet. Als oudste kind van het gezin moet hij helpen zijn familie te onderhouden. 
Maar wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan de eigenaar van de buurtwinkel, 
besluit Zaïn weg te lopen van huis. 
Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Plaats: Ontmoetingskapel, 
Kapelweg 45, Maarn. Entree: (vrijwillig) vijf euro. Begeleiding en info: Jan Spilker, 
j.spilker@planet.nl of 06-22975996. 

Doorn - vrijdag 19 april - Geloof en een hoop 
zonnepanelen  
In een afwisselende, vrolijke voorstelling door Kees Posthumus wordt met tal 
van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld 
en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er 
klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt 
live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met medi-
tatieve oosterse muziek.  
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Entree: zes euro.

Maarn - zaterdag 6 april - Ademtocht

FOTO Pixabay
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Uit de parochie 
en verder… 

Woudenberg - Gratis 
hulp bij geldzorgen
Daarmee profileert IDH Schuldhulp zich; 
zij zijn de lokale afdeling van Schuldhulp-
maatje Nederland in de regio Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg. Hiertoe 
opgeleide en gecertificeerde maatjes 
begeleiden mensen met geldzorgen en 
schulden door ze te helpen meer inzicht 
en overzicht te krijgen in hun financiën 
en zelfredzaam te worden in het wegwer-
ken van eventuele schulden. Een twin-
tigtal maatjes begeleiden op jaarbasis 
samen ruim zestig personen of gezinnen 
met zorgen of problemen op financieel 
gebied. Als u ook behoefte hebt aan 
iemand die als maatje een tijdje met u 
‘samen oploopt’, kunt u zich bij ons 

aanmelden. Velen gingen u de afgelopen 
jaren voor en waren achteraf blij met de 
geboden hulp en vooral dat ze de moed 
hadden gehad om de stap naar hulp te 
zetten; want hoe eerder u aan de bel 
trekt, hoe groter de kans dat u er samen 
met een maatje uitkomt en uw financiën 
weer onder controle krijgt. De burgerlijke 
gemeenten en de kerken in de regio 

ondersteunen dit werk, dat wordt gedaan 
door vrijwilligers met een VOG-verklaring 
en geheimhoudingsplicht. Folders van IDH 
treft u aan bij het gemeenteloket, de bibli-
otheek en de kerken. 
Aanmelding: via centraal telefoon-
nummer 06-30207868 of per mail 
info@idhschuldhulp.nl. 
Meer info: www.idhschuldhulp.nl. 

MUZIEK

FOTO: Pixabay

MAARN - ZATERDAG 20 APRIL – MAARNSE CONCERTEN 
De Academie van het Concertgebouworkest komt voor de derde keer naar 
Maarn. Europese toptalenten bekronen hun muzikale opleiding met een 
persoonlijk ontwikkelingstraject van een jaar onder de vleugels van het orkest.  
Na de opleiding zijn ze klaar voor een carrière in een van de internationale  
symfonieorkesten. Zie: www.concertgebouworkest.nl/academie. 
Plaats: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn. Tijd: 16.00-17.00 uur. Entree: 
tien euro. Meer info: www.maarnseconcerten.nl. 

FOTO: Pixabay

Leersum & Woudenberg  - Solidariteitsmaaltijd
De solidariteitsmaaltijd in de veertigdagentijd, 
die zowel in Leersum als in Woudenberg 
wordt gehouden, is een moment van samen 
zijn, delen en bezinnen. We staan stil bij onze 
overvloed door de maaltijd die we gebruiken 
een ‘sober’ karakter te geven en ook te 
denken aan onze medemens ver weg. Er zal 
een korte presentatie worden gegeven over 
het Vastenactieproject. U bent van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven. Deelname 

is gratis. We hopen op mooie gesprekken, verdieping en een gulle gave voor het 
Vastenactieproject. De ontmoeting en het samenzijn zijn een goede voorbereiding 
op (de rest van) de Goede Week.  
• De maaltijd in Woudenberg is op woensdag 20 maart. Tijd: 18.00 uur. Plaats: 

De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139. Opgave: Angelique Martina-Spies: 
a.martina@xs4all.nl. 

• De maaltijd in Leersum is op woensdag 27 maart. Tijd: 18.00 uur. Plaats: 
Andrieshof, Engelberg 15a. Opgave: Ans Middelplaats, w.middelplaats@ziggo.nl. 
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Leersum & Woudenberg 
- Boekenkast
De opbrengst van de boekenkast komt 
ook ten gunste van de Vastenactie. Kijk 
eens of er iets voor u tussen staat. 
Natuurlijk zijn nieuwe ‘oude’ boeken ook 
altijd welkom als aanvulling voor in de 
kast.

Boekenkast Woudenberg. FOTO: Erwin Spies



21maart – april 2024

Uit de parochie 
en verder…

Zeist - St. Josephkerk geopend op  
Witte Donderdag en Goede Vrijdag

De St. Josephkerk bestaat 100 jaar. De 
komende periode zijn er diverse activiteiten. 
 
Zondag 17 maart: Officiële opening van het Eeuwfeest door pastoor Harrold 
Zeemann, tijdens de viering van 11.00 uur. Vanaf dan kunt u conserven en verzor-
gingsproducten voor het project ‘Armoede om de hoek’ inleveren in de kratten die 
achterin de kerk staan.  
 
Dinsdag 19 maart: De vlag wordt om 13.00 uur gehesen en het Gilde Zeist 
herdenkt de 1e steenlegging. Aansluitend geeft het Gilde een rondleiding over de 
historie van onze honderdjarige Sint Josephkerk. Na afloop is er koffie/thee in het 
parochiecentrum.  
 
Vrijdag 22 maart: Kinderen van de Damiaanschool lopen vanaf 11.30 uur een 
processie met palmpaasstokken door de wijk. Om 12.00 uur is er een kinderpassion 
in de kerk. De Zeister kinderburgemeester Yehailey Adawde is aanwezig, zij opent 
de moestuin op de parkeerplaats en daarna is er feest voor de kinderen. De kinderen 
van groep 4 exposeren hun palmpaasstokken in de kerk, deze kunt u met Palmpasen 
bewonderen. Dank aan onze tuingroep, die de moestuinbakken hebben gerealiseerd. 
Voor het moestuinproject kunnen we nog materialen gebruiken zoals zaadjes, tuin-
aarde, harken, schepjes en gieters.  
 
In de maanden juni, juli en augustus is er een expositie in het gemeentehuis van 
Zeist over onze 100-jarige Sint Josephkerk. De Eeuwfeestcommissie is nog steeds 
op zoek naar foto’s, anekdotes of verhalen van onze jarige Sint Josephkerk.  
Deze kunt u mailen naar: eeuwfeest-Sint-joseph@kpnmail.nl  
of naar emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
 
Zondag 30 juni: Hoogfeest met aansluitend een lunch en gezellig samenzijn.  
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens onze activiteiten. 
Elly Koot, Eeuwfeestcommissie 

Donderdag 28 maart is Zeist het decor voor de landelijke Passion. Naar verwachting 
zal dit veel bezoekers uit het hele land aantrekken.  
De St. Josephkerk is deze dag geopend van 12.00 – 18.00 uur. U kunt de kerk 
bezichtigen, stil zijn, bidden en luisteren naar verschillende soorten muziek (o.a. 
koorzang van het Emmauskoor, fluitspel) die in het teken staat van het lijdensver-
haal. Het Heilig Sacrament wordt uitgesteld. Er is koffie/thee en gelegenheid voor 
een gesprek met elkaar.  
Op Goede Vrijdag is de kerk geopend van 14.00 – 17.00 uur. Om 15.00 uur 
begint de kruisweg,  m.m.v. het Emmauskoor. Er is gelegenheid voor het leggen 
van bloemen of het plaatsen van een kaarsje bij het kruis. Muziek en stilte zullen 
elkaar afwisselen. Er is koffie/thee. 
Toegang en koffie/thee zijn gratis. Achter de kerk is een grote parkeerplaats  waar 
u kunt parkeren. 
Welkom in de St. Josephkerk. 
Hanneke van Gameren 

FOTO: Kerkfotografie

Zeist - Nieuws vanuit de 
Eeuwfeestcommissie

Zeist - iPadcafé 
Het iPadcafé is op vrijdag 5 april 
geopend van 10.00 – 12.00 uur. 
Het iPad-team Zeist staat dan 
voor u klaar om uw vragen te 
beantwoorden of uw digitale 
problemen op te lossen. 
Plaats: parochiecentrum 
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Meer info over het iPadcafé en 
ondersteuning: Peter van der 
Arend, iPad coach/docent, 030-
6918535 of pcm.arend@ziggo.nl.  
 

Leersum - zaterdag 23 
maart - Nederland 
Schoon
Een zwerfafvalvrij Nederland is belangrijk 
voor mens, dier en milieu. Kom samen 
met dorpsgenoten in actie voor een 
gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omge-
ving. Voor hesjes, prikkers en vuilnis-
zakken wordt gezorgd. Tijd: 10.00 - 
12.00 uur. Verzamelplaats: Kerkplein 
Leersum. Aanmelden: Paul Mertens  
prikkers@dorpennatuur.nl

FOTO: Pixabay



Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://amandi-uitvaartzorg.nl
https://wijnhandel-slijterij.nl
https://www.ribhousetexas.nl
https://www.blokhuisuitvaartzorg.nl
https://gastouderbureauheuvelrug.nl
http://amerongenhoveniers.nl
https://aannemingsbedrijfjacobs.nl
https://www.cafedetram.nl
https://www.geijtenbeekenboers.nl
https://kapsalonaline.nl
https://www.facebook.com/Van-Brenen-Textiel-1181476321980828/
https://www.slagerijhermanvernooij.nl
https://www.dalhuijsen.nl
https://autobedrijftegrotenhuis.nl
https://www.dekleurenwaaier.nl


‘Als blijk van grote erkentelijkheid voor 
uw jarenlange belangeloze inzet voor 
de parochie Sint Maarten en de geloofs-
gemeenschap Sint Andries, onder meer als 
trouwe koster op wie nooit vergeefs een beroep 
werd gedaan, medeorganisator van de jaar-
lijkse bridgedrive ten bate van de Vastenactie, beheerder van de Andrieshof, en lid 
van het Gregoriaans koor.’ 
Zo luidde de tekst op de oorkonde die bij de penning hoort en die tijdens de jaarlijkse 
vrijwilligersavond op zaterdag 10 februari jl. bij Peter werd opgespeld door voorzitter 
Edward van Leeuwen. Edward had ook nog een ‘vloeibaar bloemetje’ meegenomen. 
Dit was die avond niet het enige eerbetoon: Joke Houtenbos, hoofd van de bloe-
mengroep, overhandigde een mooi boeket aan Frances v.d. Putte, als dank voor 
haar jarenlange inzet voor de versiering van kerk en altaar. In een volle Andrieshof 
werd vervolgens een geanimeerd potje ‘Boerenbridge’ gespeeld waarbij sommige 
deelnemers lieten zien dat ze wel érg weinig afweten van het boerenwerk… 
Het was een gezellige avond, waarbij de catering in uitstekende handen was. 
Namens alle aanwezigen: dank voor de organisatie. 
Ans Middelplaats 
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Wel & Wee

Overleden

26-12-2023 Louis (L.M.) 
Linnenbank (69), 
Maarn 

03-01-2024 Hendrikus (H.W.T.) 
Rijnbout (96), Zeist 

07-01-2024 Riet (M.C.C.J.) Kok - 
Zijp (91), Doorn 

13-01-2024 Lout (L.P.C.) Lafère 
(91), Driebergen-
Rijsenburg 

18-01-2024 Nel (P.) Stadhouders - 
Goudkade (91), Doorn 

21-01-2024 Matthea (M.M.) 
Fakkert - Hopman 
(90), Driebergen-
Rijsenburg 

22-01-2024 Jacobus (J.A.M.) 
Appelman (82), Zeist 

23-01-2024 Wim (W.H.) Teuben 
(93), Zeist 

24-01-2024 Thea (T.C.) de Greef - 
van Diemen (90), 
Driebergen-Rijsenburg 

26-01-2024 Hendrika (H.D.M.) 
Becker - Versteeg 
(84), Zeist 

30-01-2024 Johanna (J.P.) van der 
Linden - Beijaard 
(89), Zeist 

02-02-2024 Frans (F.B.) Reijven 
(86), Zeist 

06-02-2024 Leny (H.M.G.) Jurgens 
- Koppenhol (76), 
Woudenberg 

06-02-2024 Piet (P.) Zijm (97), 
Zeist 

0-6-02-2024 Johanna (J.C.M.) 
Leeuwenkamp - van 
Helmondt (79), Zeist 

maart – april 2024

Uit de parochie 
en verder…

Huwelijk    
Op zaterdag 24 februari hebben 
Catharina Adema en David Drost 
van Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van 
Den Bosch, hun kerkelijke inzegening 
ontvangen in de St. Petrus’ banden-
kerk in Driebergen-Rijsenburg.
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Leersum - 
Andriespenning voor 
Peter van der Burg

De werkgroep Oud papier van de Catharinakerk 
heeft jarenlang, samen met een aantal andere 
kerken en verenigingen, oud papier ingezameld 
in Woudenberg. De laatste jaren in samenwer-
king met Wolfswinkel Reiniging uit Maarsber-
gen. Vorig jaar oktober is de inzameling over-
genomen door de ROVA die de kliko’s 
automatisch leegt. Er zijn geen vrijwilligers meer 
nodig achter op de treeplank. Namens de 
gemeente Woudenberg heeft wethouder 
Daphne Boeve-de Kruif onze vrijwilligers 
bedankt. Een deel van haar tekst: 
Graag wil ik hen allen daar hartelijk voor bedan-
ken. Het is de afgelopen jaren een heel mooie 
samenwerking geweest en het harde werk is 
meer dan zichtbaar geweest. Dat de inzameling vanaf oktober anders ingeregeld 
is, heeft dan ook zeker niets te maken met de inzet van al deze vrijwilligers. 
Zodoende, vrijwilligers bedankt! 
Als dank kregen wij een beeldje van de wethouder. Het beeldje staat voor de ‘verbon-
denheid’ van de Catharinakerk en de gemeente Woudenberg. Dit beeldje heeft, in 
de hal van ons kerkgebouw, een mooi plekje gekregen naast de H. Catharina. 
Erwin Spies 

Woudenberg - Bedankje van 
de gemeente Woudenberg

‘‘Verbondenheid’. Beeldje ontvan-
gen van de gemeente Woudenberg 
als dank voor het jarenlang opha-
len van oud papier. FOTO: Erwin Spies 

Peter van der Burg ontvangt 
Andriespenning van Edward van 
Leeuwen. FOTO: Loes Grimmelijkhuizen

Woudenberg - Te koop: paaskaars 2023  
De paaskaars van 2023, zo goed als nieuw, kan van u worden. Stuur vóór 
Pasen een mailtje met uw bod naar catharinaparochie@gmail.com. De hoogste 
bieder krijg de paaskaars dan na Pasen thuisbezorgd. Het geld gaat uiteraard 
volledig naar de Vastenactie.



CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN 
Postadres: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist 
caritas@parochie-sintmaarten.nl 
www.parochie-sintmaarten.nl/caritas 
NL47 RABO 0375 2094 68 t.n.v. Caritas parochie 
Sint Maarten (ANBI erkend) 
 
REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 
Eindredactie: Nelleke Spiljard 
Redacteur: Jos van der Meer 
Contactpersoon: Rosella van den Hoeven, 
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl  
Vormgeving: SFM De Sportuitgever 
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten, 
zo mogelijk na overleg met de schrijvers.  
 
DE NIEUWSBRIEF 
De Mantel verschijnt 6x per jaar, de pastorale 
Nieuwsbrief elke 2 weken. Neem een gratis 
abonnement.  
Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief 
en meld je aan. 
 

van links naar rechts 
Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl  

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu  

 
Procesbegeleider: 

Kristel de Fijter, 06-10710569, procesbegeleider@stlucas.nu, 
 

Secretariaat pastoraal team:  

Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl  
 

 Voor dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart  
kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen:  

06-22265661 

BESTUUR R.K.  
PAROCHIE SINT MAARTEN 
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist  

info@parochie-sintmaarten.nl 
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann 
Vicevoorzitter: Peter Reinders 
Secretaris: Gerard Hoogervorst 
Penningmeester: Olaf Kesler 
Personeel/vrijwillgers: vacature 
Onroerend goed: Dimitry Melchiors 
Communicatie: vacature 
Vertrouwenspersoon: Ingrid Middelkoop 

06 14808633,  
                     ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: secretariaat, 0343-412148  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk 
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R. 
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.  
Geopend vrij 10.00-13.00 uur, 0343-514708,  
voor urgente zaken 06-10433511  
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl  
PG/LR: Ton Buijs, 06-51533641 tonbuijs@xs4all.nl  
NL 07 RABO 0162 1643 35 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Petrus Banden 
 
LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk 
Kerk: Planterslaan 19a, 3956 VV, Leersum. 
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,  
andries@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294  
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
LR: Ans Middelplaats, 06-21154070 w.middelplaats@ziggo.nl 
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten  
geloofsgemeenschap St. Andries 
 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, rietveldelly52@gmail.com 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij: 4 april 2024 
Verspreiding: 27 april 2024


